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Zesde zondag na Epifanie 

Kindernevendienst

OM TE BEGINNEN 
Orgelspel 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden op de 
dienst.  
Welkom 
Openingslied (staande) 210; 1, 2 en 3 ‘God van hemel, zee en aarde’ 
Bemoediging en gebed van toenadering
Zingen Psalm 67; 1 ‘God zij ons gunstig en genadig’
Groet (hierna zitten) 
Kyriegebed
Zingen Glorialied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 

RONDOM HET WOORD 
Aansteken van de tafelkaarsen
Gebed om opening
Kindernevendienst
Eerste Schriftlezing Matteüs 5: 13 - 16
Kijk en luisterlied ‘Alles wat onhaalbaar is’ – Stef Bos
Tweede Schriftlezing 1 Korintiërs 2: 1 - 5
Zingen lied 838; 1 en 4 ‘O Grote God die liefde zijt’
Woorden bij het WOORD 
Zingen lied 1005 ‘Zoekend naar licht in het duister’

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen + collecten

1. Kerk en diaconie
2. Hart voor kinderen

Gebeden: Dankgebed - Voorbeden na elke intentie gezongen acclamatie 367e 

’Heer, onze God …’ -Stil gebed - Onze Vader

GEZEGEND VERDER



Zingen (staande) slotlied 423 ‘Nu wij uiteengaan’
Zegen, beantwoord met zingen ‘Amen’ (3x)
Orgelspel 

Alles wat onhaalbaar lijkt 
Ik wil het water naar de zee zijn 
De zoden aan de dijk 
Het gevecht tegen de bierkaai 
Alles wat onhaalbaar lijkt 
Ik wil de rots zijn in de branding 
De verbeelding aan de macht 
De stilte die vanzelf spreekt 
Het daglicht in de nacht 
Wil een land zijn zonder grenzen waar 
de ruimte nog bestaat 
Ik wil traag zijn als de waarheid die de 
leugen achterhaalt 
Ik wil de moed zijn van de wanhoop 
Het stilstaan van de tijd. Een sprong zijn 
in het duister 
En de laatste strohalm zijn 
Ik wil de taal zijn van een dichter 
Die zichzelf geen dichter noemt 

Een rivier die naar de bron stroomt 
En de kus die ons verzoent 
Wil een land zijn zonder grenzen waar 
de ruimte nog bestaat 
Ik wil traag zijn als de waarheid die de 
leugen achterhaalt 
En met de schoonheid van de 
onmacht 
Lopen langs een eindeloze weg 
Met open ogen dromen weerloos en 
toch sterk… 
Ik wil een lied zijn als de wolken 
Gedragen door de wind 
Ik wil de wereld weer leren zien 
Door de ogen van een kind 
Ik wil het water naar de zee zijn 
De zoden aan de dijk 
Het gevecht tegen de bierkaai 
Alles wat onhaalbaar lijkt. 
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